
 

 

      
         Het bestuur wenst iedereen een geweldig en vooral gezond 2025! 

 

Van de redactie 
Ik ben anders net als jij. 
Deze tekst stond op het shirt van een jongen met het syndroom van down, een tekst die 
op verschillende manieren kan worden gelezen. Deze nieuwsbrief kwam tot stand met 
inbreng van “andere” mensen en hebben, mede door hun “anders” zijn, een waardevolle 
bijdrage geleverd. Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Van het bestuur 
Het bestuur is naarstig op zoek naar leden voor diverse taken en heeft besloten u 
persoonlijk te benaderen, want oproepen via de nieuwsbrief of per mailing werkt niet. 
Toch lichten we er nu één taak uit en wel die van wedstrijdleider.  
Met ervaring uit het verleden dat één wedstijleider (Ton Remmerswaal) te veel wordt 
belast graag uw aandacht. 
Een cursus is hier niet voor nodig, u wordt alleen ingezet voor interne toernooien van 
max 10x per jaar (het euro toernooi niet meegeteld). Kennis van de pc en kunnen 
werken met Exel is handig. Reacties naar secretariaat en/of spreek één van de 
bestuursleden aan. 
 
In de kantine is recent een nieuw plafond geplaatst, speciaal ontworpen voor 
geluidsisolatie. Het was een noodzakelijke stap om de akoestiek in de ruimte te 
verbeteren, zodat gesprekken en het dagelijkse lawaai minder storend zouden zijn. Het 
nieuwe plafond zorgt voor een rustiger en aangenamer sfeer. 
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Daarnaast werd er een gloednieuwe geluidsinstallatie geïnstalleerd, die geschikt is 
voor verschillende soorten input. Of je nu een mobiel, tablet, USB stick of laptop wilt 
aansluiten, de installatie maakt het mogelijk om moeiteloos je muziek af te spelen. 
Dit biedt veel flexibiliteit en maakt de kantine nog veelzijdiger.  

 

Competitie en Wedstrijd nieuws 
 

Nationale Petanque Competitie (NPC) 
Na zeven spannende en intensieve wedstrijden in de NPC competitie hebben zowel 
OSB1 als OSB2/BUT2 zich uitstekend gepositioneerd. Beide teams bevinden zich op 
dit moment op de 4e plaats. Met de 4e plaats als resultaat na zeven wedstrijden is 
de strijd om een podiumplek nog niet gestreden, en we kijken ernaar uit om te zien 
hoe onze teams zich verder ontwikkelen in de komende weken. Op 11 januari is de 
eerste wedstrijd in het nieuwe jaar en speelt OSB1 thuis. 
. 

NJBB Wintercompetitie Doubletten (WCD) 
De WCD (Winter Competitie Doublet) is nu tweemaal gespeeld. Jochem en Willem 
die in de 1e klasse spelen zijn van de 5e plaats naar de 4e gestegen wat een enorme 
prestatie is in een TOP van 16. Willem schreef in zijn blog (FB) dat de locatie 
moeilijke banen bevat, dus de verwachtingen waren niet hoog gespannen. De 1e 
partij werd gewonnen met 13-1, de 2e met 13-6, maar de 3e werd verloren met 12-13. 
De 4e ronde bracht weer winst met 13-05. De laatste 5e partij werd gespeeld tegen 
de koplopers en tegen alle verwachting in werd ook deze partij gewonnen met 10-06. 
Gineke en Gretha die in de 3e klasse zeker niet onverdienstelijk. Zij staan momenteel 
op de 5e plaats met een winst van 6 en een saldo van 22 en doen zeker niet onder 
voor de mannen). 
19 januari is een thuiswedstrijd voor de dames en kunnen ze nog één of twee 
punten stijgen want de verschillen zijn klein .   
 
OPROEP 
Wie kan en wil er bardienst draaien bij de WCD. Het mag ook een ochtend en/of 
middag. Graag aanmelden bij het secretariaat. 

 

Activiteiten 
 

Interne toernooien 
OSB organiseert gedurende het jaar diverse toernooien voor haar leden. Hieronder 
volgen de uitslagen van de 1e plaatsen van de gespeelde toernooien. De 
totaaluitslagen en de nog te spelen toernooien staan op de website vermeld. 
  
Eurotoernooi  
Dit toernooi wordt elke eerste donderdag van de maand uitsluitend voor leden 
gehouden. De uitslagen zijn als volgt: 
2 okt  : opkomst 24 spelers  
     uitslag: 1. Wim Groot, 2. Ab Wassing, 3. Ronald van Boven 
5 dec : opkomst 29 spelers 

  Uitslag: 1. Gineke van Dommelen, 2. Wim Groot, 3. Jan Jacobi 

 Techniek en  Spelregels 

(door Willem den Besten) 
 
Hoe coach je elkaar 
Wat zeg je nu juist wel en wat 
nou net niet tegen je partner bij 
een wedstrijd. En wanneer zeg 
je niets? De kunst is natuurlijk 
om het beste van elkaar naar 
boven te krijgen, vooral als het 
spannend wordt. Maar lang niet 
altijd wordt de juiste snaar 
geraakt, wordt die soms zelfs 
‘gebroken’, of is de spanning 
nog een andere sta in de weg. 
Als het resultaat positief is zijn 
er geen problemen, maar wat is 
het gevolg als het doel niet 
bereikt wordt. Misschien volgen 
er kwade blikken, verwijten of 
nog hardere woorden. Net te 
kort geplaatst of net mis 
geschoten. Bijna… 
Ik was ooit voetbaltrainer op 
behoorlijk niveau. Laatst sprak 
ik Maarten, een speler die 
daarvoor nog weinig successen 
met de club had meegemaakt. 
Hij sprak me aan met: “Één van 
de belangrijkste veranderingen 
die jij bij ons hebt ingevoerd is 
dat je het woordje ‘jammer’ hebt 
afgeschaft.” Stof tot nadenken, 
want in het Boulodrome hoor je 
dat ook regelmatig. Toen lag 
het wel in de psychologische 
achtergrond, waar ik destijds 
veel successen mee bereikte. 
Een goede mindset is daarvoor 
een absolute voorwaarde. 
‘Jammer’ komt in de buurt van 
berusting en dat stond haaks op 
de gedachte die ik wilde 
bereiken met “Zo trainen, 
denken en spelen zodat winnen 
logisch wordt!” De uitleg volgde 
natuurlijk. Als je jammer 
uitspreekt, dan is er iets dus 
niet helemaal goed gegaan. Dat 
weet je dus gelijk waar je meer 
op moet trainen, of waar je 
beter op moet focussen om tot 
een volwaardig resultaat te 
kunnen komen. Met ‘jammer’ 
wordt winnen niet logischer, dus 
dat woord gaat in de ban.  Bijna 
goed… is niet goed! 
Ja, die boule moet weg of die is 
voor jou, je kan het! Het zijn 
vast goedbedoelde 
motivatieteksten. Maar je kunt 
je direct ook afvragen wat je als 
schutter er mee opschiet, 
behalve dat het 
verwachtingspatroon opeens 
zodanig is gestegen en dat jij 
wel even raak moet gaan 
schieten. 
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Mosseltoernooi  
28 leden hadden zich aangemeld voor het jaarlijks mosseltoernooi. Iedereen had er 
zin in, wat niet alleen kwam door het vooruitzicht van een lekker hapje mosselen, 
maar ook het competitie gevoel met de daarbij behorende gezonde spanning. Na de 
1e ronde kwam de geur van de vers gekookte mosselen iedereen tegemoet, na 
ronde 2 kon men aanschuiven en genoot men van het eten dat bereid was door Toni 
en Farieda. 4 spelers slaagden erin om alle wedstrijden te winnen en werd het 
puntenaantal doorslaggevend. Hans van Ewijk eindigde op de 1e plaats op de voet 
gevolgd door Jochem den Haas, Hans van Oijen behaalde de 3e plaats terwijl Ans 
Hendriks de top 4 completeerde met haar indrukwekkende spel. Het mosseltoernooi 
was een succes met passie voor het spel, het samenzijn en de sfeer. 
 
Sinterklaastoernooi 
Het Sinttoernooi is in ere hersteld, want al zijn we volwassen, het kind in ons blijft. 
De penningmeester speelde voor Sinterklaas door alle spelers te verrassen met een 
chocoladeletter. Hoe leuk dat er een donkergekleurde Piet even om een hoekje 
kwam kijken of alles wel volgens de regels verliep. Wie erbij waren zagen een blije 
Bob bijna alle ballen daar neerleggen waar zijn medespeler ze wilde hebben. Leni 
de Bruin had voor leuke presentjes gezorgd voor de winnaars. De winnaars zijn:  
1. Ronald van Boven, 2. Hans van Ewijk, 3. Marianne Dikmans. 
 
Oliebollentoernooi 
December en speciaal tegen het eind waar iedereen wordt verlekkerd door lucht van 
de vele oliebollenkramen kan een toernooi niet uitblijven. De bakkers Jan, Peter en 
Ton waren weer goed voorbereid en bakten ruim voldoende. Ook het aantal spelers 
was boven verwachting, als er nog twee teams bij waren gekomen was het volle bak 
geweest. De 1e plaats was voor Frans van Zuijlen, de 2e plaats voor Huuk Bouter, de 
3e voor Jan Schipperus. 
 
Onderling toernooi OSB tegen Harmelen  
Op 18 januari komt jeu de boules vereniging “Onderhands Harmelen” ons een 
bezoek brengen. De voorzitter benaderde de secretaris met de vraag of wij het leuk 
zouden vinden om de banden weer aan te halen. De oudgedienden onder ons 
kennen de vereniging omdat die vroeger met regelmaat bij ons speelden. 
Gezamenlijk hebben we afgesproken dat het een klein toernooi wordt die door loting 
bepaald wie met wie speelt. We hopen op 20 spelers van ons en 20 van 
Onderhands. Nadere mededelingen volgen zo spoedig mogelijk. 
 

 
Externe toernooien 
Via de NJBB worden er ook Toernooien op zondagen georganiseerd bij OSB. Ook 
eigen leden met een licentie kunnen zich inschrijven via onze eigen website 
(Activiteiten/NJBB toernooien) of  via wedstrijdzaken@osbbodegraven.nl. Op de  
website staan aanmeldingsformulieren, deelnemerslijsten en de flyers. 
 
NJBB Partnertoernooi 
8 december werd het partnertoernooi gespeeld. 18 teams hadden zich aangemeld, 
maar één team kwam niet opdagen wat uitermate onhandig is voor de loting. Na kort 
beraad werd Hans van Ewijk gebeld met de vraag of hij wilde invallen waar gelukkig 

                        

Techniek en  Spelregels 

               (vervolg) 
 
En wat zeg je dan als het schot 
bijna raak was. Herhaalt zich 
dan de situatie of is het 
vertrouwen ineens verdwenen? 
Net als van je plaatser 
verwachten dat hij of zij een 
liggende boule op 30cm wel 
even gaat verbeteren. De druk 
opvoeren (‘deze moèt goed 
zijn’) werkt vaak averechts. 
Welke boule ook gespeeld gaat 
worden, vertrouwen in elkaar is 
de basis en dat is niet 
verdwenen na een misser. 
Goed overleg vooraf bepaalt 
voor welke speelwijze we gaan, 
daar ben je samen ook 
verantwoordelijk voor. Dat 
betekent ook dat je die 
verantwoordelijkheid moet 
nemen en die niet van je af 
moet schuiven. Als het niet 
vanzelfsprekend  is dat de 
plaatser de liggende boule wel 
even overtreft, dan heb je dus 
een lastige situatie. Dan ga je 
als team in gesprek. Bepaal 
samen met welke actie je het 
meest geholpen bent en 
passend bij elkaars kwaliteiten 
bepaal je dan de keuze. 
Vergeet daarnaast niet dat 
goed verdedigen ook winst kan 
opleveren in het uiteindelijk 
resultaat. Want bijna 
gewonnen… is niet gewonnen.  
Hoe ging het toen verder met 
Maarten hoor ik je denken. We 
werden dat seizoen kampioen 
en het jaar daarna 
promoveerden we weer, naar 
het hoogste amateurniveau in 
Nederland. Wij wonnen ook 
voor de beker van Quick Boys, 
dat kunnen nu ook niet zoveel 
ploegen meer zeggen. De 
basis… een uitdagende 
doelstelling, een goed plan en 
geen twijfel bij de uitvoering. 
Soms win je… en soms léér je, 
maar dat hoort bij de weg naar 
beter. Vertrouwen in elkaar, 
hard en serieus trainen en met 
de juiste mindset de wedstrijd in 
gaan, dat zorgt voor maximale 
resultaten, ook bij Petanque. 
Aan ‘bijna’ heb je niets… want 
bijna de trein gehaald, dan heb 
je trein gemist… 
 
 
 

 
 
 
 
           

mailto:wedstrijdzaken@osbbodegraven.nl
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een positief antwoord op kwam. Edwin van Rooijen en Marjan Dikmans zijn zeer 
verdienstelijk geëindigd op de 2e plaats.  
Opvallend was de ontspannenheid van de spelers wat uiteraard kwam hoe men met 
elkaar omging.  Na afloop kwamen spelers van buitenaf ons bedanken voor de 
gezellige sfeer en de belofte dat ze zeker terug zouden komen. Met dank aan Gerard 
voor de wedstrijdleiding en John en Mirjam voor hun bardienst. 
Als er geen wedstrijdleiding en barmedewerking zou zijn geweest had dit 
toernooi niet plaats kunnen vinden. 
 
Op dit moment staat er nog een toernooi gepland op zondag 2 februari 2025  
te weten: NJBB OSB Winter toernooi 
 
Een uitstapje 
Sinds een paar maanden draait onze toernooigroep op vollere toeren. De groep wordt 
steeds groter en er worden regelmatig toernooien bezocht met 4 of 6 deelnemers van 
onze vereniging. Dat kun je wel een doorbraak noemen en de reden is simpel. Het 
zijn fantastische dagen, gezellig en sportief. Dat zouden meer mensen moeten doen. 
Of je er een hele goede speler voor moet zijn? Welnee, met een jaar of twee ervaring 
kun je gewoon prima mee. Zelfs korter was geen enkel probleem voor o.a. André en 
Ute. Zij gingen na slechts 3 maanden lidmaatschap al mee naar Soest. En in dit 
gezelschap behaalde André (met Willem aan zijn zijde) een sensationele 3e plaats, 
door zelfs een topdivisionist te verslaan.  
Een paar weken later gingen ze ook mee met 6 naar de prachtige hal van PUK uit 
Haarlem, in Noord-Holland spelen ze vaak op 2 niveaus – in Haarlem zelfs op drie. 
Ronald (Bach) – nog korter lid- haalde daar met Cees de 3e plaats. André viel ook 
daar in de prijzen (4e). Maar ook zonder prijs speelde Ute met Anita een heel goed 
toernooi. 
Nog een week later ging Anita, deze keer met Willem, naar Nieuw Vennep, het 
Tussen de Spitsentoernooi. Ze bleven ongeslagen en behaalden een eervolle 3e 
plaats. De Bodegravers (en Reeuwijkers) spreken over de dorpsgrens dus een aardig 
woordje mee. En dat mogen er best nog meer worden. In de appgroep krijg je een 
overzicht voor de komende twee maanden, waar er toernooien in de regio zijn. Je 
maakt kenbaar dat je wel wil meedoen voor een toernooi en als er meer zijn, dan 
formeren we de meest ideale duo’s en schrijven we ons in via OnTip. Heb je nu al 
een paar toernooien bij OSB meegedaan en wil je ook wel eens buiten ons dorp 
spelen? Geef je dan op bij trainer Willem, hij beheert de appgroep.   
                                                                                                        Willem den Besten 

 

Overige activiteiten 
 
Trainingsavonden 
De trainingen blijven aantrekkelijk en worden goed bezocht. In januari en februari 
staan weer 3 trainingsavonden gepland, te weten 28/1, 4/2 en 11/2. De data worden 
in de kalender of onderin de nieuwsbrief vermeld, dus wil je je techniek verbeteren, 
kijk in de agenda en bezoek de trainingsavonden!  Inschrijven hoeft niet, dus kom 
gewoon langs, de koffie staat klaar.  
 
Kerst Klaverjasavond 
Nadat Peter van Leeuwen had aangegeven te stoppen met het organiseren van 
klaverjasavonden heeft het bestuur dit opgepakt in de vorm van kerstklaverjassen en 
volgend jaar april in ieder geval paasklaverjassen. Voor het formaat is niet gekozen 
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voor koppelklaverjassen maar voor individuele basis waarbij bij elke ronde wordt 
geloot voor een andere partner en tegenstanders. Het voordeel is dat personen die 
geen vaste partner hebben zich ook kunnen inschrijven. Er waren 24 aanmeldingen 
dus precies 6 tafels Het werd een gezellige avond in een ongedwongen sfeer en de 
meesten vonden dit formaat leuker dan koppelklaverjassen. Leden mochten ook 
introducés meenemen en dat gebeurde ook. 
De winnaar werd John Tuithof met een puntentotaal van 5625 punten over 3 
partijen. Anabel en Sipko legden beslag op respectievelijk plek 2 en 3. 
We hopen op nog meer inschrijvingen voor het paasklaverjassen. 
 
Pubquiz  
Na het succes van vorig jaar kon een tweede pubquiz niet uitblijven. Het bleef een 
week voor 29 november spannend of de avond wel zou doorgaan daar de 
inschrijvingen ver achter bleven bij vorig jaar, maar het tij keerde en met 8 teams 
was de 2e quiz een feit. Hans en Joyce van Oijen hadden zich goed voorbereid. 
Waar vorig jaar de winnaars ervandoor gingen met de eeuwige roem had de leiding 
nu besloten dat het volledige inleggeld voor de winnaars was. Het team van Ton 
Plug lag al vanaf ronde 1 op voorsprong en gaf dit niet meer uit handen. 
We hopen in 2025 meer inschrijvingen te mogen ontvangen. 

 

Ik geef de pen door aan…… 
Wat wil je vertellen als je, onverwacht, gevraagd wordt door Lenie        om iets over 

jezelf te vertellen? Moet het levens beschouwend zijn of een “waarschuwing”        

voor anderen? Bijgaand een kort verslag. 
 
Mijn naam is André Schols en geboren op vrijdag 13 juli 1945 in Den Haag. 

(Hoeveel pech kun je hebben      ) Geboren in het Zuiderpark maar opgegroeid in het 

Bezuidenhout. Nou niet helemaal, er was ook sprake van een jaar 
kostschool/internaat in Baarn. In 1960 verhuisden mijn ouders naar Rhenen en 
natuurlijk moest je mee. Vond ik dat leuk? Nee natuurlijk niet in die tijd. Ik wilde heel 
graag een “Haagsche” Puch. Ordinair vonden mijn ouders, dus kreeg ik een Sparta, 
onder meer om naar Oosterbeek te rijden. Mijn middelbare school (Mulo/MEAO) heb 
ik in Oosterbeek voltooid. 
Met 20 jaar ben ik bij mijn vader in zijn bedrijf gaan werken (hij wilde dat perse). 
Mijn vader (lees personeel) had het onderhoud van alle SHELL gebouwen in Den 
Haag en Rotterdam. 
Op mijn 23e ontmoette ik Ute op een juni vakantie in Oostenrijk en was op slag 
onderste boven van haar. Zij waarschijnlijk ook van mij. 
Ute woonde in Heidelberg en dat resulteerde iedere 14 dagen naar Heidelberg en 
Ute naar Rhenen. In oktober besloot Ute naar Nederland te komen en ging werken 
bij het Goethe instituut in Den Haag als secretaresse. 
In februari zijn wij verloofd (klinkt nu ouderwets) en in augustus getrouwd (ook 
ouderwets) in Rijswijk. Daar hadden wij een 3 kamer (koop) appartement. Maar wij 
wilden (wie niet?) een huis met een tuintje. Rijswijk was te veel geld voor ons en 
zochten verder. Uiteindelijk werd dat Reeuwijk waar wij een nieuw gebouwde - 6 
onder één kap - woning konden kopen. En daarbij de prachtige Reeuwijkse plassen. 
Ik werkte nog bij het bedrijf van mijn vader en in overleg besloten mijn  toen 
(wilde/andere) ideeën) met andere te delen ofwel een andere werkkring. 
Het werd een sales baan (lees leerling vertegenwoordiger) bij Unilever in de afdeling 
diepvries en ijs (Iglo/Ola). 

      
Pubquiz

 

 

 
De winnaars 

 
 
 
 

 
André Schols 
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Zeer tot ons verdriet overleed mijn vader op 65 jarige leeftijd. Ik was 29 jaar en wij 
hadden helaas geen inzicht in zaken en geen geld/krediet om het personeel te 
betalen. Het bedrijf is toen overgegaan naar de 2 chefs. 
Tja wat nu? 
Geen “eigen” bedrijf maar in loon dienst van…! Gelukkig had ik de genen van mijn 
vader en als je je best deed (lees je targets halen) kon je bij Unilever ook iets 
worden. Dat is min of meer gelukt zullen wij maar zeggen. 
Met 55 jaar met pre pensioen na 32 actieve jaren en nu ben ik 79 jaar. 
Recentelijk 55 jaar getrouwd en nog steeds verliefd - maar dit terzijde - en gelukkig. 
2 zonen/2 schoondochters en 3 kleinkinderen waar wij trots op zijn. 
Wij zijn 3 x verhuisd in Reeuwijk en genieten volop in dit dorp aan de plassen. 
Ute wil never nooit weg uit Reeuwijk en ach ik ook niet. 
Hoe mooi wil je het hebben? 
Ute houd van sportieve clubs (zij heeft jaren lang les gegeven in Aerobics) en veel 
meer en paddelt/tennist volop bij de Sluipers. 
Zelf ben ik geen “clubmens” maar dat veranderde. 
Hoe dat kwam? 
Wij genieten sinds een aantal jaren van de overwintering - in onze caravan - in 
Spanje en spelen daar recreatief Jeu de Boule, maar wilden beter leren spelen. 
Een Jeu de Boule club bezocht in Gouda en Bodegraven. Gouda viel direct af en 
Bodegraven won met vlag en wimpel. Wat hebben wij het gezellig bij het OSB. 
Wij voelden ons direct welkom (noem het een warme deken). Het spel - maar vooral 
ook de leden - vinden wij enorm gezellig. Eén grote vriendschappelijke familie, met 
elkaar en voor elkaar. 
Willem heeft ons bijgespijkerd (of heet dat anders) en het spel vinden wij nu nog 
leuker. Wij hopen oprecht - bij het OSB  in lengte der jaren - met jullie (en jullie met 
ons) dit spel te mogen spelen. 
 
Dank voor de sportieve vriendschap. 
 
André J.Schols. 
 
Noot* 
Nee niet belangrijk maar vermeld ik dat ik 2 Puch’s heb - waar ik overigens niet op rij 
- maar deze koestert. (Jeugd sentiment denk ik)? Voor de Hagenaars onder ons een 
VS en een MV met hoog stuur. Het zijn/blijven heerlijke brommers om naar te kijken. 

 

Leden nieuws  
We hebben in het vierde kwartaal van 2024 zeven nieuwe leden mogen 
verwelkomen waarmee we het hoogste aantal leden ooit hebben bereikt van 116 
leden. Helaas hebben er in de loop van 2024 het ongekende aantal van ook 18 leden 
hun lidmaatschap om uiteenlopende redenen beëindigd. De mutaties zijn hieronder 
weergegeven waarmee de vereniging op 1 januari 2025 totaal 97 leden telt. 
 
In memoriam 
Er zijn geen woorden, beter gezegd, juiste woorden om een in memoriam te 
schrijven, toch willen wij hier Norbert Klemann een laatste eer geven. Norbert was 
een mens die met zijn innemendheid ieder in zijn omgeving verwarmde. Zowel 
recreatief als competitief genoot hij van het spel. Zijn positieve instelling, warme stem 
en aparte humor zullen we missen.  
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Nieuwe leden 

 

   
 

 

 

Wilma Buijs Johan van den 
Berg 

Adrie van der 
Lingen 

Dorus Duits 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Ellen van der 
Kreeft 

Hans van 
Weelden 

Laci Nemeth  

 
Opgezegd hebben 
Henk Patist     Rob Frankenmolen 
Gerard Lens (verhuisd naar Terborg)  Sabine Schwithal 
Aart Berkhouwer    Lammie van Steenderen 
Bep Nauwels     Erwina Cerimovic 
Carel Bezemer     Peter Timp 
Lex de Vries (bij Gouda lid geworden)  Willem van Essel 
Yvonne Broxterman    Bas Knook 
Herman Baas     Joop van Valderen 
 
De ziekenboeg  
Chris Gorissen is aan zijn schouder geopereerd en hoopt na herstel weer te kunnen 
boulen. Ab Wassing is geconfronteerd met longkanker, hij zit in een traject van chemo 
en bestralingen. Ton Remmerswaal wordt behandeld voor prostaatkanker, hij krijgt 
hormoon injecties om de kanker in te kapselen. Hans Mooren heeft een kijkoperatie 
gehad van zijn blaas en gaat in januari beginnen met spoelingen. Wim Groeneveld 
doet momenteel aan bankhangen, maar dan in negatieve zin. Hij kampte al even met 
pijnklachten, na een bezoek aan een orthopeed en  het maken van een foto werd niet 
duidelijk wat er aan de hand is. Het wachten is nu op een MRI scan. 

 

Interview van een vrijwilliger 
Deze keer ons lid, oud lid van de nieuwbouwcommissie (2011-2014) en oud 
penningmeester (2014 -2022) Jacques Verhoef 

 

 
 

 

Wist je dat? 

 
 

“Nan een biertje Madurodam 
bestelde, de vragende blik zag 
van Lenie en liet zien wat hij 
bedoelde?” 

 
 
“Anita D haar medespelers op 
een zaterdag alle hoeken van 
het veld liet zien?” 
 
 
De naam Hans voor dusdanige  
verwarring kan zorgen dat Hans 
Verkaik riep: Noem mij maar 2e 
Hans(je)?” 
  
 
“Nan zo enthousiast is over het 
Jeu de Boules Café en de 
vereniging dat hij bij Rijnhoek 
Plaza met toestemming van de 
winkeliers een poster heeft 
opgehangen?” 
  
 
“Anita haar tegenstander met de 
brandslang intimideerde en Nan 
daarop de nog te spelen ballen 
niet meer kon plaatsten 
vanwege een lachstuip?” 
 
 
“Nan na het spelen met 
regelmaat de banen “veegt”?” 
 
 
“Iedereen dat kan en mag 
doen?” 
 
 
“De gemiddelde aanwezigheid 
op de speelmiddagen en 
avonden vanaf oktober 2024 is? 
- 30  op maandag 
- 38  op  woensdag 
- 27  op donderdag 
- 16  op zaterdag 
- 30 bij het JdB Cafe 
- 20 bij het trainen 
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Vraag:       Wie is Jacques Verhoef? 
Antwoord:  Geboren in 1951 in Alphen aan de Rijn die al ruim 40 jaar samen is 

met Miriam. Heb Miriam in 1983 ontmoet tijdens een schitterende 
zeiltocht in Griekenland en Turkije waarbij we naast het zonnige weer 
stormwind, motorstoring, kapotte fok en stranding op een rotsige kust 
te verduren kregen. Ik heb mijn opleiding/diensttijd (1971) 
doorgebracht op de Marinierskazerne in Doorn waar ik tijdens een 
winterse schiettraining last had van mijn hand want die zat 
vastgevroren aan mijn geweer. Je begrijpt dat ik als een warm weer 
mens daar flinke moeite mee had en de week erop vroeg ik 
overplaatsing naar de Antillen. Het moet natuurlijk wel een beetje leuk 
blijven, Het werd het eiland Aruba waar ik een mooie tropische warme 
tijd heb doorgebracht en samen met een vriend verschillende 
rondreizen heb gemaakt in Columbia, Suriname en de overige 
eilanden van de Antillen. De smaak van het reizen en achter de 
horizon kijken had ik na mijn diensttijd aardig te pakken zodat ik 
besloot om na mijn studie bedrijfskunde de wijde wereld in te trekken. 
Tijdens een bezoek aan Londen zag ik dat er een reisbureau was die 
busreizen aanbood van Londen naar Sydney in Australië. Dwars door 
Europa en landen als Iran, Afghanistan, India en overige landen in 
Azië. Een mooie leerzame ervaring Mijn vakantiegeld verdiende ik 
door allerlei baantjes in Australië, Californië en Canada. 

Vraag:   Hoelang al bij de club?.  
Antwoord:  Sinds 2009 denk ik. Bij toeval want Miriam en ik deden mee met de  

Bodegraafse Sportweek waarbij je een week lang bij diverse 
verenigingen kon rondkijken. Op zaterdag was er een afsluitende 
middag waar OSB op het plein een promotie-baan had aangelegd en 
Miriam won die dag de weekprijs: 1 jaar gratis lid met een mooi houten 
kistje van Henny van Dommelen met mooie ballen. Zo is het gekomen 
en ik mocht ook wel meespelen en werd al ras gestrikt om mee te 
doen met de voorbereidingen voor de nieuwbouw en zoals dat gaat, 
daarna was ik ineens penningmeester. Mijn motivatie was toen, mede 
helpen zorgen voor een mooie accommodatie en zo snel mogelijk van 
de bouwleningen af. Met veel vrijwilligers hebben we dat toch maar 
mooi voor elkaar gekregen en tevens waren we na 7 jaar al 
schuldenvrij. Nog steeds kunnen we met veel vrijwilligers heel 
tevreden rondkijken wat er nu staat en hoe mooi en gezellig onze 
accommodatie is. 

Vraag:   Wat doe je binnen OSB op dit moment?  
Antwoord:  Ik ben nu invalkracht voor de bardienst, krui mee met b.v.  

grindaanpassingen buiten of in de hal,  snoei af en toe wat groen, trek 
wat onkruid. Gewoon wat hand- en spandiensten met soms wat 
ongevraagde adviezen. 

Vraag:   Heb je buiten jeu de boules nog andere hobby’s?:  
Antwoord: Ik zou het meer bezigheden noemen maar we lopen met een groep  

wandelaars elke week om de Reeuwijkse Plassen, we hebben een 
grote bloemen- en groentetuin die nogal wat aandacht nodig heeft. Ik 
heb een privé kwekerij waar ik van allerlei planten weer stekken maak. 
We reizen behoorlijk wat en mijn bezigheid is om dit zelf helemaal 
voor te bereiden, uit te zoeken en te plannen en te boeken. Heb 
kasten vol met documentatie van vrijwel alle landen ter wereld ter 

Wat zoal opviel   
(door Ronald van Boven) 

 
Hoipipeloi hierbij mijn relaas. 
 
Weet je dat Ronald doodleuk het 
vest van iemand anders heeft 
confiskeerd. 
Hij bij thuiskomst er op gewezen 
werd een verkeerd exemplaar 
retour had 
genomen. Hij eerst de zakken 
controleerde , om zijn onschuld 
te bewijzen, 
zijn vergissing pijnlijk duidelijk 
werd. Hij als de wiedeweerga 
het 
exemplaar ging wisselen. Ter 
plekke met het ,Hallo gezellig , 
zijn vergissing probeerde te 
maskeren. Dorus die het voorval 
wel kon waarderen 
wees hem op zijn eigen 
exemplaar binnen. 
 
Wij ons allemaal het rondje high 
five kunnen herinneren van Bob 
na z'n zeer geslaagde laatste 
worp op het Sinterklaastoernooi. 
 
Als Ronald tijdens een partij met 
een speler in aanraking komt hij 
dit schaart onder de noemer 
“gewenste” intimiteiten. 
 
Ronald na een gewonnen 
wedstrijd alle registers open 
gooit. Vreugde dansje al dan niet 
met partner. Ereronde kracht 
bijzettend met zijn uitlating 
“Simpele overwinning, geen 
moment in gevaar geweest”. 
 
Het kan nog gekker. Na het 
behalen van zijn eerste plaats 
een ereronde kantine deed 
onder het roepen "dat er vanaf 
nu een nieuwe wind gaat waaien 
nl. de Vanboven wind." 
 
 
 
Wat een ongelooflijke bluffer die 
van Boven. Onder andere met 
zijn nieuwe wind. Omdat hij met 
goede partners 1e blijkt te zijn 
geworden bij het 
sinterklaastoernooi. 
Ook tussendoor liet hij van zich 
horen. Dit leidt ontzettend af. 
Kortom walgelijk. 
Ik stel voor dit soort gedrag niet 
meer te tolereren op onze 
vereniging. 
                                  “Anoniem” 
                 (pseudoniem Ronald) 
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inspiratie en verder lees ik veel over van alles en nog wat om te 
proberen iets te begrijpen van hoe de wereld in elkaar zit.  

Vraag:  Heb je nog tips voor het bestuur of OSB leden?  
Antwoord:  Moest even denken aan een opmerking van Willem den Besten. Een 

club doe je niet alleen maar samen en ik zou bij alle leden willen 
onderstrepen, het gaat niet vanzelf en dat het allemaal vrijwilligerswerk 
is en dat je het met elkaar moet regelen. Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd en meer handen maken licht werk zou ik zeggen. Dus denk nog 
eens aan een goed voornemen voor 2025 aan het bijdragen met hand- 
en spandiensten voor de OSB. 

 

Ideeënbus 
Zoals reeds als mailing naar u toegestuurd heeft het even geduurd, maar de ideeën box 
is geleegd en er zaten meer berichten in dan verwacht. Sommige briefjes zitten er 
“waarschijnlijk” al even in en misschien niet meer van toepassing. 

• Bij veel bezoekers (met name de woensdagmiddag) een extra barmedewerker 
inzetten. 
Ons inziens is een extra barmedewerker niet nodig. Vaak zijn er spelers die de 
barmedewerker een handje kunnen/willen helpen als de ingeroosterde 
barmedewerker daarom vraagt. 

• Laatkomers moeten tripletten als dit van toepassing is. 
Is een idee, wat vindt u?  
Reactie leden: Prima idee, indien van toepassing pas spelen na de pauze. 

• Bij binnenkomst al nummers uitdelen in volgorde van binnenkomen. 
Is een idee, wat vindt u? 
Reactie leden: Geen goed idee. 

• Bij binnenkomst/aanmelding aangeven of u na de pauze nog meespeelt. 
Sommige barmedewerkers doen dit al d.m.v. een punt achter de naam te zetten. 
Het is sowieso belangrijk dat men zich afmeldt als u na de pauze niet meer 
speelt. 

• Graag een vast zeeppompje bij de wasbak. 
In de hal is zijn onlangs twee vaste zeeppompjes geplaatst.  

• Op de woensdagmiddag (misschien ook in de avond) gaan meerdere leden weg. 
Is het een idee om i.p.v.  2x2 partijen te spelen met één pauze of 3x1 partij met 2 
pauzes. 
Hier is al eens over gesproken en dit is alleen mogelijk met een strak systeem. 
Vraag van 1 lid: Heeft het bestuur hier al eens naar geïnformeerd bij een andere 
vereniging? 

• Op de eerste 3 banen graag extra grind. 
Waarschijnlijk is dit een oud bericht en betreft de vraag de buitenbanen want 
binnen is alles recentelijk voorzien. In het voorjaar worden de buitenbanen 
aangevuld. 

 
 

Overig nieuws 
Op 4 januari vindt om 15.00 de Nieuwjaarsreceptie plaats. Vooraf kan er nog gezellig 
een partijtje gespeeld worden. 

 
 

 
 
 

Komende activiteiten  
Onderstaande activiteiten staan 
de komende periode gepland. 
Noteer ze alvast in uw agenda 
en kijk met regelmaat op de 
website www.osbbodegraven.nl 
daar vindt u de laatste 
ontwikkelingen van alles wat er 
bij de vereniging gaande is. 
Door op het desbetreffende 
agendapunt in de kalender te 
klikken krijgt u meer details te 
zien.  
 
JANUARI 
1 jan          Gesloten 
2 jan          Gesloten 
4 jan   15.00 Nieuwjaars 
                     Receptie 
9 jan   19.15 Euro toernooi 
11 jan 11.00 NPC OSB1 en                        
                    Wveen1 
18 jan 11.00 OSB tegen JdB                
                     Harmelen 
19 jan 11.00 NJBB WCD  
25 jan 11.00 NPC OSB2/BUT2 
                     en Wveen2 
28 jan 19.00 Trainingsavond 
31 jan 18.45 JdeB Café 
 
 
FEBRUARI  
2 feb  11.00 NJBB Winter-  
                     Toernooi 
4 feb  13.30 Trainingsmiddag 
4 feb  19.00 Trainingsavond 
4 feb  20.00 Bestuurs- 
                     vergadering 
6 feb  19.15 Euro toernooi 
8 feb  11.00 NPC OSB2/BUT2 
                      en Wveen2  
11 feb 19.00 Trainingsavond 
22 feb 11.00 NPC OSB1 en  
                      Wveen1  
  
 

MAART 
6 mrt   19.15 Euro toernooi 
8 mrt   11.00 NPC Wveen1 en 2 
11 mrt 19.30 Ledenvergadering       
22 mrt 11.00 NPC OSB2/BUT2 
                      en OSB1  
29 mrt 11.00 NPC Wveen1 en 2 
 
 

 

 

Wie zich vergeet 

voor te bereiden. 

Bereidt zich voor 

om vergeten te 

worden. 
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Sponsors 
 
Elke bijdrage aan de vereniging is natuurlijk welkom, wij willen dan ook onze 
sponsoren heel erg bedanken voor hun bijdrage. 
Klik eens op hun logo op de OSB website om te kijken wat zij voor u kunnen 
betekenen. 
 
Voor leden die in hun kennissenkring een sponsor weten aan te brengen wacht een 
leuke attentie. 

 

 
 
 
 

 
 

Sponsoren die hebben 

opgezegd m.i.v. 2025 

 

- Tentensolar 
- Scheerder 
- Patrick van Hout 
- Velmar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


